
75	jaar	vrijheid

Ook	onze	Stichting	Cultureel
Podium	Bornse	Synagoge
heeft	samengewerkt	in	de
gemeentelijke	werkgroep	om
het	vieren	van	75	jaar
Vrijheid	gestalte	te	geven	in
Borne.

We	hebben	in	samenwerking	met	verschillende	andere
instanties	4	projekten	gestart.
Op	de	website	van	BorneBoeit	kun	je	uitgebreid	lezen	wat
er	allemaal	te	doen	is	in	Borne	in	het	kader	van	75	jaar
Vrijheid.

Link	naar	BorneBoeit:	HIER	klikken	

Film:
Documentaire	'Nooit
verteld'
	
Met	medewerking	van	Jan
Kolner	en	het	Kulturhus

dinsdag	31	maart,	20.00
uur	in	het	Kulturhus

De	documentaire	vertelt	over	de	gebeurtenissen	tijdens
de	Tweede	Wereldoorlog	in	het	Bornse	kerkdorp	Hertme:
de	commandopost	van	de	V1	in	de	pastorie,	de	honderden
soldaten	in	het	dorp,	de	verzetsgroep	onder	Borns
commando,	het	Duitse	schijnvliegveld	Dulder,	net	buiten
Hertme,	hulp	aan	onderduikers	en	evacuees.	Al	deze
onderwerpen	komen	aan	bod	in	de	bijna	twee	uur
durende	documentaire.
	
Bijna	drie	jaar	is	aan	de	film	Nooit	Verteld	gewerkt.	Een
waargebeurd	verhaal	over	de	oorlogsjaren	1940	–	1945	in
Hertme	en	omstreken.	Er	is	in	die	vijf	jaar	oorlog	veel
gebeurd	en	de	groep	mensen	die	er	nu	nog	over	kan
vertellen	wordt	steeds	kleiner.	Het	zou	jammer	zijn	om	de
nooit	vertelde	verhalen	over	Hertme	maar	ook	Borne
verloren	te	laten	gaan.	Dat	was	ook	de	belangrijkste
reden	om	de	docu-film	Nooit	Verteld	te	maken.
Jochem	Kolenbrander	kwam	met	het	idee	en	zorgde
daarmee	dat	Jan	Kolner	uit	Hertme	enthousiast	mee	ging
denken.	Jan	heeft	het	camerawerk	voor	zijn	rekening
genomen.	Jochen	Kolenbrander	en	Hans	Mulder
benaderden	professionals	en	amateurs	en	waren
verantwoordelijk	voor	de	scripts	en	de	regie.

In	Hertme	zijn	geen	slachtoffers	gevallen	en	de	oorlog
heeft	er	alleen	materieel	leed	veroorzaakt.	De	Duitse
bezetter	was	er	wel	degelijk	prominent	aanwezig.	Te
denken	valt	bijvoorbeeld	aan	de	commandopost	van	de	V1
in	de	pastorie,	de	vordering	van	de	school,	de	honderden
soldaten	in	het	dorp,	het	Duitse	schijnvliegveld	Dulder	op
de	grens	van	Hertme	met	Saasveld,	onderduikers,
opgevangen	evacuees	tijdens	de	Hongerwinter	van	1944
-1945	en	vooral	niet	te	vergeten	de	verzetsgroep	die	er
actief	was.	Al	deze	onderwerpen	komen	aan	bod	in	een
anderhalf	uur	durende	docu-film	waarin	naast
authentieke	beelden	waarheidsgetrouw	wordt	geacteerd
door	professionals	en	amateurs	uit	onze	regio.	Het	zijn
indrukwekkende	en	aangrijpende	verhalen	en	beelden
waarvan	de	makers	van	de	docu-film	bij	het	terugkijken
nog	menig	keer	geëmotioneerd	raken.

Aanvang:	20.00	uur,	inloop	met	koffie/thee	vooraf	vanaf
19.30	uur
Entree:	€4,00	(inclusief	een	kop	koffie/thee)
(Er	zijn	nog	slechts	enkele	kaarten	te	koop.	Dus	wees
snel!!)	
Ringleiding	is	aanwezig
	
Voor	het	bestellen	van	kaarten	HIER	klikken
Of	kopen	bij	de	VVV	Borne	(Kulturhus)
	

Muziekproject:	'Vrij
zijn'
	
Met	medewerking	van	de
Muziekschool.

Presentatie	van	19	tot	20
uur	in	het	Kulturhus	te
Borne.
Voor	de
theatervoorstelling	van
Nathalie	Baartman	om
20.30	uur.
Toegang	gratis.

Ben	jij	tussen	de	10	en	18	jaar	en	hou	je	van	muziek?	Doe
dan	mee	met	het	Bornse	muziekproject	VRIJ	ZIJN	en	geef
je	nú	op!	In	februari	2020	wordt	het	muziekproject	‘Vrij
zijn’	gestart	voor	jongeren	van	10	t/m	18	jaar	uit	Borne.
Jongeren	worden	uitgenodigd	een	compositie	te	maken
over	het	thema	‘Vrij	zijn’.	Deze	mag	met	of	zonder	tekst
zijn.	Je	mag	het	project	alleen	doen	of	samen,
bijvoorbeeld	met	je	bandje.	Heb	je	nog	niet	zoveel
muzikale	ervaring,	maar	wel	een	creatief	brein,	dan	ben
je	ook	van	harte	uitgenodigd	om	mee	te	doen.	Het	project
is	voor	zowel	de	beginnende	als	voor	de	gevorderde
muzikant.	De	begeleiding	vindt	plaats	door	docenten	van
de	muziekschool	en	vrijwilligers	van	de	synagoge.	Er
worden	twee	workshops	georganiseerd	ter	inspiratie:	op
28	februari	en	20	maart,	om	16.00	uur	in	het	Kulturhus.

Op	18	april	vindt	de	eindpresentatie	plaats,	van	19.00	tot
20.00	uur	in	de	foyer	in	het	Kulturhus.	Dit	is	het
voorprogramma	van	de	theatervoorstelling	‘Vrij	en	wij’
van	Nathalie	Baartman.

Aanmelden	via	secretariaat@bornsesynagoge.nl	onder
vermelding	van	naam,	leeftijd,	contactgegevens,
instrument	en	muzikale	ervaring.	Hier	kan	je	ook	voor
vragen	terecht.

Contactpersonen:
Muziekschool	Borne,	Karin	Poorthuis	en	Marianne	Bosch
Cultureel	Podium	Bornse	Synagoge,	Cato	van	der	Bij	en
Stevine	Groenen

Cabaret

Nathalie
Baartman
Borne	en	75	jaar
Vrijheid

zaterdag	18	april,
20.30	uur	in	het
Kulturhus

In	het	kader	van	‘75	jaar	vrijheid	Borne’	is	door	het
Cultureel	Podium	Bornse	Synagoge	samen	met	het	Comité
4/5	mei	Borne	en	het	Kulturhus	Borne	deze	voorstelling
eenmalig	geprogrammeerd.	Ze	is	onderdeel	van	een	groot
aantal	andere	activiteiten	in	april	2020.

Voor	haar	voorstelling	‘Vrij	en	wij’	trekt	Nathalie	vanaf	1
januari	2020	het	dorp	in	om	aan	75	Bornenaren	te	vragen:
‘Mag	ik	zo	vrij	zijn	even	met	je	te	praten?’
Nathalie	is	nieuwsgierig	naar	Bornse,	persoonlijke
verhalen	over	vrede	en	oorlog	van	nu	en	toen,	ruzie	en
harmonie,	over	vrij	zijn	of	opgesloten.
Wat	moeten	we	doen	om	vrede	te	bewaken?
Hoe	behoud	je	de	vrijheid?
Ben	je	wel	eens	bang	voor	oorlog?
Voel	je	je	vrij	in	Borne?
Is	vrijheid	het	hoogste	goed?

Deze	antwoorden	zal	Nathalie	mengen	met	haar	eigen
blik	op	vrede	en	vrijheid.
In	zang	en	taal.
En	humor.

www.nathaliebaartman.nl

Entree:	17,50	euro	(Er	zijn	nog	slechts	enkele	kaarten	te
koop.	Dus	wees	snel!!)	

voor	het	bestellen	van	kaarten	HIER	klikken
Of	kopen	bij	de	VVV	Borne	(Kulturhus)	

Tentoonstelling

Joods	Borne
zondag	19	april	en	zondag	26
april
openingstijd:	14.00		–		17.00
uur

In	ons	Cultureel	Podium,	de
voormalige	Bornse	synagoge,
is	op	2	zondagen	in	de	maand
april	een	tentoonstelling
ingericht	over	de
geschiedenis	van	de	joodse
gemeenschap	in	Borne.

Voor	de	Tweede	Wereldoorlog
had	Borne	een	bloeiende	joodse	gemeenschap,	die
samenkwam	in	de	synagoge	aan	de	Ennekerdijk.	Na	de
oorlog	keerde	slechts	een	enkeling	terug	naar	Borne.
De	expositie	geeft	een	beeld	van	het	joodse	leven,	met
speciale	aandacht	voor	de	verhalen	over	de	joodse
kinderen.	Ook	is	er	informatie	over	het	joods	erfgoed.

De	tentoonstelling	is	geopend	op	de	zondagen	19	april	en
26	april	van	14	–	17	uur.

Entree:	gratis

Enkele	projecten	in	het	kader
van	75	jaar	Vrijheid	zijn
afhankelijk	van	sponsoren
doordat	er	geen	toegang	kan
worden	geheven.	Hiervoor
zijn	subsidies	aangevraagd
en	gedeeltelijk	verkregen.
Daarom	is	een	sponsoraktie
gestart	door	de	Lions	Club
Borne.

Wij	bevelen	deze	aktie	van
harte	aan!!
Voor	slechts	€	36,50
ontvangt	je	het	aspergekistje
met	daarin:
1	kg.	AA-Klasse	asperges
uit	Mander	(deze	worden
vers	gestoken,	geschild	en
gevacumeerd	zodat	er
ongeveer	800g	overblijft)
1	fles	Twentewijn	Sueterie
wit	jaargang	2019,	van	de
Wijngaard	Hof	van	Twente
250	gr.	achterham,	bereid
door	de	keurslager	Gerrit
Rensink	uit	Borne	en
Slagerij	Traiteur	Jacobs	in
Borne
250	gr.	Boerderijboter	van
Landgoed	Kaamps	in
Deurningen
6	Graanscharreleieren	van
Reggedal	Eieren	uit	Enter
500	gr.	speciale
krielaardappelen,	geleverd
door	Vanka	uit	de
Haarlemmermeerpolder.

Alles	komt	van	Twentse	bodem,	behalve	de	aardappelen.

Het	is	mogelijk	om	extra	wijn	te	kopen	(€	59,70	per	doos
van	6	flessen).

Hiermee	ondersteun	je	de	stichting	Belevingstheater
Oorlogstijd	en
bevrijding	Borne	ermee.

De	stichting	heeft	als	doel	te	herdenken,	dat	op	3	april	as.
75	jaar	geleden	een	einde	kwam	aan	de	Tweede
Wereldoorlog	in	Nederland.

Wij	doen	dit	door	in	de	wijk	Oud	Borne	op	diverse	locaties
straattheater	op	te	voeren,	waardoor	de	sfeer	van	de
jaren	’40-'45	weer	zal	herleven.
En	de	toegang	is	gratis!

Je	kunt	eenvoudig	bestellen	door	een	e-mail	te	sturen
naar	3april2020@gmail.com	met	de	tekst:

Ja,	ik	help	de	Lions	Club	Borne	en	ondersteun	het	goede
doel	en	bestel	..	Stuks	Twents	Aspergekistje	en		..	doos
(dozen)	wijn.
De	kistjes	komen	beschikbaar	op	14/	15	mei	a.s.

Wij	vragen	u	naar
ideeën	voor	onze
lezingen,
voorstellingen,
exposities,
concerten,
muziektheater	enz.
aan	ons	door	te
geven.

Wellicht	worden	uw	wensen	vervuld	door	ons
programmateam.
Mail	ons	uw	ideeën	naar:
secretariaat@bornsesynagoge.nl

Cultureel	Podium	Bornse	Synagoge
	
www.bornsesynagoge.nl
	
Ennekerdijk	17
7622	ED	Borne

Komende	voorstellingen	en	exposities:
Muziektheater:	Johanneke	ter	Stege
Muntjes	duiken	tussen	haaien
zondag	17	mei,	15.30	uur

Expositie:	Dirk	Mulder
Fijnschilderkunst
7	juni	t/m	12	juli
op	de	zondagen	14	–	17	uur

Open	Podium:	Amateurs	voor	Amateurs
Door	en	voor	muziekliefhebbers
25ste	editie	op	zondag	14	juni
10.00	–	17.30	uur

	
Kijk	op	onze	website:
www.bornsesynagoge.nl
	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	w.menheere1@outlook.com	toe	aan	uw	adresboek.
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